Pasen 2023

Laetare - verheugt u!



In dit nummer:

Zondag Laetare - het midden van de vastentijd - heeft al
plaatsgevonden bij het verschijnen van dit nummer. Maar de
vreugde van de verwachting van Pasen is er nog.

Op de voorpagina ziet u een deel van het middenpaneel van
de Lokhorst triptiek, Christus die Jeruzalem binnenkomt. Hier-
boven het hele triptiek. Het is geschilderd door Jan van Scorel
(1495-1562). Oorspronkelijk hing het in de Lokhorst kapel van
de Domkerk in Utrecht.

Voor wie in Israél en Jeruzalem is geweest: de stad Jeruzalem
in de verte lijkt behoorlijk accuraat. Van Scorel is dan ook in het
Heilige Land geweest. Het gezicht op Jeruzalem op dit schil-
derij heeft hij geschetst vanaf de Olijfberg.

Van Scorel heeft ook langere tijd in Rome gewoond waar hij
door de Nederlandse paus Adrianus VI in Rome aangesteld
was als schilder. Daar maakte hij kennis met het werk van
Michelangelo en Raphael.

Eenmaal terug in Utrecht introduceerde hij ook hier de Renais-
sance stijl.
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Op p. 10 een interview met parochiaan Daan Savert, project-
coordinator van de Laudato Si' Alliantie Nederland

(¢ Laudafo Si

Twée berichten uit Rome
deze keer: Zeger vertelt
over een tentoonstelling
met tekeningen van kinde-
ren uit oorlogsgebieden (p.
6), en Liduine die in Rome
is gaan wonen doet verslag
van het parochieleven
aldaar (p. 22).

Tweemaal afscheid: Rob Polet en zuster
Mauricia gaan onze parochie verlaten.
p. 18 en p. 20
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Verheugt u (s. 66,10)

Laetare, verheugt u Jeruzalem —
met deze woorden opent de
Latijnse liturgie op de vierde
zondag van de veertigdagentijd.
Vanouds noemen we deze zon-
dag ‘halfvasten’, verwijzend naar
de weg die is afgelegd naar
Pasen. Wellicht even op adem
komen met onze voornemens om
meer aan onze christelijke roe-
ping te beantwoorden. Deze
woorden van de intredezang ko-
men uit het laatste hoofdstuk van
het boek Jesaja (66, 10). Ze zijn
een oproep aan Israél om naar
de tempel van Jeruzalem op te
trekken om samen te komen in
het huis van de Allerhoogste.
Daar wil Hij een nieuw begin
maken met zijn uitverkoren volk.
De Babylonische ballingschap
drukte zwaar op de moraal van
de Joden. Ook onder elkaar was
er veel wantrouwen gegroeid. In
den vreemde was iedereen
teruggeworpen op zichzelf, op
zijn eigen geweten. Ook waren
de mensen met God en met
zichzelf in conflict gekomen door
de vernederingen tijdens de
ballingschap.

door vicaris Aad van Ruiten sss

De terugkeer tot God was een
grote bevrijding. Daardoor
kunnen ook wij ons laten in-
spireren op weg naar Pasen, in
deze tijd vol onzekerheden.
Kunnen we ons verheugen? In
mijn familie is pas een kleinkind
geboren. Dat zet het leven van
de ouders en de grootouders op
zijn kop maar wel vol van een
vreugde die met iedereen
gedeeld wordt. Daarnaast
kunnen we ook meeleven met de
geloofsleerlingen die zich
voorbereiden op hun doopsel,
vormsel en heilige communie in
de Paasnacht. In de binnenstad
zijn het er meer dan twintig. leder
heeft een eigen geschiedenis
waarin God een steeds grotere
plaats heeft gekregen. Zo kunnen
we ook onze christelijke hoop
verspreiden. Alles wat ons
bedrukt en verlamt, wordt relatief.
In de geloofsgemeenschap mag
het klinken in onze gebeden en
gezangen.

De evangelielezing van de vierde
zondag gaat over de blind-
geboren zoon. Stap voor stap
ontvangt hij het Licht van het
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geloof in Jezus Christus. Die
heeft hem genezen van zijn
aangeboren blindheid. De
omgeving reageert zeer
sceptisch op deze wonderlijke
genezing. Kan dit wel van God
komen? Zij willen de tekenen niet
verstaan van de Messias die
“blinden doet zien en lammen
doet lopen”. Staan wij open voor
dit innerlijk Licht van God? Het is
het Licht van het geloof, het Licht
van de heilige Geest. Stap voor
stap wil dit Licht ons door het
leven leiden. Het is ook het Licht
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dat de kerk leidt. We kunnen er
dagelijks om bidden en het ook
zoeken. Het doet me denken aan
de biechtvader die me zulke tref-
fende, opbouwende dingen mee-
gaf zonder mij te kennen. Het
Licht helpt ons om van elke val
een springplank te maken. Het
geloof laat zien dat een confron-
tatie kan leiden tot een diepere
verhouding.

Zalige vastentijd nog en alvast
een zalig Pasen.



Bericht uit Rome

Vanuit de gevangenis schreef de
apostel Paulus aan de gemeen-
schap in Filippi: ‘wees altijd ver-
heugd, laat iedereen u kennen
als vriendelijke mensen, de Heer
is nabij’. En in de zaligsprekingen
van Jezus in het Mattets-evan-
gelie zijn de zuiveren van hart, de
treurenden, en de vredestichters
‘gelukkig’ en de vervolgden mo-
gen zich verheugen en juichen,
omdat ze kinderen van God ge-
noemd zullen worden voor wie
het land en het koninkrijk van
God bestemd zijn.

door Zeger Polhuifs

lets van deze vreugde temidden
van de meest treurige situaties
was ook te zien in de tentoon-
stelling “’Sluiten we vrede?” -
Kinderen in de oorlog’ met teke-
ningen en berichten van kinderen
uit oorlogsgebieden, die in Rome
in maart geopend werd in het
‘Palazzo delle Esposizioni’. De
tekeningen en berichten werden
verzameld in de ‘Scholen van
vrede’ voor kinderen van de
Gemeenschappen van Sant’Egi-
dio in Oekraine, in de vluchtelin-
genkampen in Afrika, en ook
onder kinderen die als vluchteling
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in ltalié aangekomen zijn via de
humanitaire corridors. Maar ook
was er een citaat uit het dagboek
van Anne Frank te lezen, en een
uitspraak van een jongen, Dirk
(12 jaar), die het bombardement
van Rotterdam in 1940 had over-
leefd.

Een jongen uit Irpin, Egor,
tekende de opgeblazen brug van
Irpin.

Er hangen ook tekeningen van
bombardementen, van Bogdan
(10 jaar, uit Slov’jans’k), Milana
(8 jaar, uit Lyman), Inna (9 jaar,

uit Kyiv), en Yaroslav (9 jaar, uit
Kharkiv).

Aliosha (6 jaar, uit Slov’jans’k)
schreef: “Sinds het begin van de
oorlog zitten we de hele tijd in de
schuilkelder”. En Lera (9 jaar, uit
Torec’k) schreef: “Morgen 20 juni
is mijn verjaardag en ik wil dat de
oorlog zo snel mogelijk stopt”.
Sadiki (13 jaar, uit Mai-Ndombe

in Congo) en Safi (9 jaar, uit
Kwilu in Congo) tekenden het
vluchtelingenkamp waar ze
verblijven; Philippe (12 jaar, uit
Solhan in Burkina Faso) vertelt
over een aanval op zijn school.
Ali (10 jaar, uit Homs in Syrié),
Mariam (8 jaar, uit Qarygataym in

—— _H S
Syrié€), en Firas (9 jaar, uit Mosul
in Irak) tekenden en beschrijven
de vlucht via de zee op bootjes
en ter land langs agenten en
prikkeldraad. Ali (5 jaar, uit Kabul
in Afgha-nistan) tekende zijn
familie die het niet lukt om op een
vliegtuig te stappen, en Rezai (14
jaar, Kabul) tekende en beschrijft
het zien van mensen die zich aan
een vliegtuig vastklampen maar
vallen.
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Waar is de vreugde in dit alles?
De vreugde is ten eerste in het
feit dat de ‘School van de vrede’
op dit moment aanwezig is tot in
de vluchtelingenkampen van
Congo en tot in Irpin bij Kyiv, en
dat de kinderen hier dus niet ver-
geten zijn. Hier leren de kinderen
dat een toekomst van vrede mo-
gelijk is en dat zij zelf ook vre-
destichters kunnen zijn. Hind,
een kind van de School van
vrede in ltalié, schreef: “Om
vrede te sluiten is moed nodig,
nog veel meer dan voor het oor-
log voeren. Er is moed nodig om
ja te zeggen tegen de ontmoeting
en nee tegen het conflict; ja te-

gen dialoog en nee tegen
geweld; ja tegen onderhandeling
en nee tegen vijandigheid; ja te-
gen het nakomen van afspraken
en nee tegen uitdagen.

Hiervoor is moed nodig, en heel
veel kracht”.

De tweeénnegentigjarige Edith
Briick, die als kind de kampen
van de holocaust heeft overleefd,
vertelde tijdens de opening van
de tentoonstelling over hoe het
haar gelukt is om niet te haten,
om niet te worden als haar ver-
volgers, en om ook de kleinste
gebaren van menselijkheid te
herkennen als bron van hoop in
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een hopeloze situatie.

Ook in blijkbaar hopeloze situ-
aties is er hoop wanneer de
kinderen weten dat ze niet ver-
geten zijn en dat er een weg is
naar een toekomst van vrede
waarin zij zelf ook vredestichters
kunnen zijn.

En in Rome is de vreugde te
vinden van het zijn van een inter-
nationale ontmoetingsplek voor
vredezoekers en vredestichters
uit de hele wereld, ook via een
tentoonstelling als ‘Sluiten we
vrede?’ van de kinderen in de
oorlog.
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RUIMTE VOOR DE EIGEN WEG

door Ineke Raps en Wim Sosef

Van de Vergadering van Gelovigen naar de Hoogmis in de Basiliek of
de preekbeurt in de Keizersgrachtkerk: dat zijn de stappen van Daan
Savert, promotor van de milieu-encycliek van paus Franciscus
Laudato si'. Hij woont in het Jeannette Noélhuis.

Heb je een christelijke opvoeding
gehad?

Ja, wij waren thuis in Eindhoven
lid van de Vergadering van
Gelovigen, een radicale bewe-
ging die in de 19e eeuw gesticht
is. Men wilde helemaal terug
naar het christendom van de
Handelingen der Apostelen, met
sterke eindtijdverwachting, ook
wat betreft de wederkomst van
Christus, en een letterlijke bij-
belopvatting. Helaas hadden de
andere denominaties het niet be-
grepen, vond John Nelson Darby,
de stichter van de Vergadering.
Er werd lang gepreekt. ledereen
die wat op zijn hart heeft kan wat
zeggen of preken, maar dat geldt
alleen voor mannen. Het was
altijd een verrassing wie door de
heilige Geest geinspireerd werd.
Elke week werd het avondmaal
gevierd. Er is geen centrale stu-

ring. Geen voorganger; wel zijn
er ‘ouderlingen’. Het is nu wel
wat soepeler allemaal: op mijn
toetreding tot de katholieke kerk
werd mooi gereageerd, hoewel
van oudsher het beeld dat we
hadden van de katholieke kerk
niet zo positief was. Ik ging naar
de mis van een klasgenootje die
eerste communie deed en vond
dat in de katholieke kerk iets te
beleven was. Dat fascineerde
mij. Bij ons was het gebouw
sfeerloos en saai, en de dienst
sober.

Ik was altijd al bezig met het
geloof. Op school leerde ik dat
de leeftijd van de aarde niet
strookte met onze letterlijke bij-
beluitleg. Dat soort dingen zetten
me aan het denken. Daarom ben
ik in 2010 theologie gaan stude-
ren aan de VU. Ik koos het PKN-
traject, het meest brede, met veel
vakken samen met andere
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kerkgenootschappen. Voor die
studie schreef ik drie scripties.
De bachelorscriptie ging over de
wederdopers. Voor mijn master
schreef ik over de antropoloog en
filosoof René Girard en zijn
opvattingen over religie en
geweld. De derde scriptie ging
over dominee Hendrik Willem
van der Vaart Smit, die tijdens de
tweede wereldoorlog toenadering
zocht tot het nationaal-
socialisme.

Waar woonde je in Amsterdam
voordat je in het Jeannette Noél-
huis terecht kwam?

Ik heb vier jaar op de Nieuwmarkt
gewoond. Op de universiteit volg-
de ik een vak ‘Godsdienst in
Amsterdam’. In groepjes bezocht
je verschillende geloofs-
gemeenschappen. Ik kwam in de
Vredeskerk en een vriend kwam
in de Ecclesia van Huub Ooster-
huis, waar een ‘leerhuis’ over
gastvrijheid in de bijbel gegeven
werd door iemand die in het
Jeannette Noélhuis woonde, dat
een voorbeeld is van gastvrijheid.
Dat was iets wat ik zocht.
Gemeenschapsleven, dat trok
me aan. Zijdelings raakte ik be-
trokken bij 'Time to turn', een
netwerk van jonge christenen, die
zich bezighielden met duurzaam-
heid en sociale rechtvaardigheid.
Een lid daarvan woonde ook in
het Jeannette Noélhuis. Tevens
raakte ik toen bekend met de
‘neo-monastieke beweging’ van
mensen die niet intreden maar
wel door het kloosterleven
worden aangetrokken, zoals de
oecumenische gemeenschap van
Oudezijds 100. Daar heb ik in de
kapel tweemaal de Paasviering
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meegemaakt en ik leerde daar de
kracht van de liturgie kennen.
Door in die gemeenschap mee te
bidden ben ik de liturgie gaan be-
grijpen. Het zaadje is toen ge-
plant, ik kon het geloof op een
heel nieuwe manier doorleven.
Je hoeft niet meteen alles te
voelen, je gaat rustig door het
hele verhaal heen, het is een
proces. |k héb toen rustig aan
gedaan, ben een jaar bij mijn
ouders gaan wonen en toen ik in
2015 aan de masteropleiding be-
gon, ben ik in het Jeannette
Noélhuis gaan wonen.

Wat is het Jeannette Noélhuis?

Dat is een leefgemeenschap in
Amsterdam Zuidoost, die ge-
noemd is naar een vrouw die in
de VS actief was in de door
Dorothy Day gestichte Catholic
Workerbeweging, een beweging
van pacifistisch en anarchistisch
ingestelde radicale christenen,
die proberen concrete hulp te
geven aan de allerarmsten. Dat
zijn in ons geval de ‘illegalen’. De
kerngroep waar ik deel van uit-
maak, leeft samen met een twin-
tigtal mensen ‘zonder papieren’.
Ik woon daar nu al 7 jaar. Je

moet in zo’n gemeenschap goed
met elkaar communiceren. We
hebben geen abt of zo, we
hebben iets christelijk-
anarchistisch. Conflicten en
wrijving kunnen zich natuurlijk
voordoen. Maar we proberen
altijd te besluiten in consensus.

Het Jeanette Noélhuis is in prin-
cipe voor asielzoekers met een
‘ingewikkeld verhaal’, die tussen
wal en schip dreigen te raken.
Mensen met problemen rond
homoseksualiteit of het feit dat ze
christen geworden zijn, die
daarom niet veilig naar hun eigen
land terug kunnen. Ons hoeven
ze niet uit te leggen wat er met
hen gebeurd is. Daar worden
professionals voor ingeschakeld.
Wij bieden niet zomaar ‘opvang’
maar echte gastvrijheid, zij het
tijdelijk. We vormen één familie
met elkaar, we eten en koken
samen. Veel eten dat anders
weggegooid wordt, omdat het
anders over de datum raakt, krij-
gen we van de supermarkt. Het
hele huis draait op giften.
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Je bent betrokken bij de Laudato
Si’ Alliantie. Hoe ben je daarmee
in contact gekomen?

Dat contact ontstond via de
secretaris van de Alliantie,
Gerard Moorman, huisgenoot
van ons en werkzaam bij de Kon-
ferentie Nederlandse Reli-
gieuzen. Gerard is sinds 2015 al
bezig met de encycliek. Ik ben
vorig jaar aangewezen als pro-
jectcodrdinator en het is mijn taak
om samen met een collega de
boodschap van de encycliek te
verspreiden door gesprekken te
voeren bij bisdommen, work-
shops te geven, lezingen te
houden, retraites te organiseren
en een nieuwsbrief van de Alli-
antie te schrijven. Met Laudato
Si’ slaat paus Franciscus de brug
naar Sint Franciscus, die Gods
aanwezigheid zag in de natuur
en in de hele schepping. Eind ok-
tober j.l. Is de door Laudato Sv’
geinspireerde documentaire The
Letter verschenen (zie:
www.laudato-si.nl/the-letter).

We lazen ook iets over ‘ecospir-
itualiteit’. Wat is dat?

Dat je je verwondert over de
wereld waarin je leeft, zeker hier
in het rijke Westen, dat je je plek
als mens kent. Dat je je niet
boven de schepping stelt en de
wereld als object gebruikt. Wat je
ziet als je buiten loopt, kan in-
vloed hebben op de manier
waarop je consumeert en de
praktische keuzes die je in je
leven maakt. Dat kun je buiten
beleven, in de bergen, maar ook
in de stad: het gaat om verwon-
dering. Zoals Martin Buber zegt:
van ik-het naar ik-gij, dat kun je
ook toepassen op de natuur. Dat
deed Sint Franciscus al met de
vogels en de wolf.

We moeten “luisteren naar de
schreeuw van de aarde en de
schreeuw van de armen”, aldus
paus Franciscus. Hoe wij
omgaan met de aarde heeft nu al
gevolgen voor de wereld van de
armen. De natuur zelf heeft ook
een stem.
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Hoe ben je tot het besluit geko-
men om de stap naar de kath-
olieke kerk te zetten?

Dat ging zo: een jaar geleden
dacht ik erover katholiek te
worden, ik werd ernaartoe ge-
trokken. Ik was net terug uit San-
tiago, had onderweg kathedralen
bezocht en wende me eraan
vanuit Zuidoost lopend naar de
Nicolaas te gaan. Ik genoot ervan
om een mis bij te wonen. De
Nicolaaskerk spreekt me aan,
omdat er een mooie balans is
tussen geworteld zijn in de
traditie en openheid. Er mag ook
getwijfeld worden. Ik was gein-
spireerd door katholieken die er
op hun eigen manier in staan.
Een van de mensen die een be-
langrijke rol speelden bij mijn
overgang naar de katholieke kerk
was zuster Mauricia, die ik via
onze leefgemeenschap ken, en ik
ben vaak bij haar op IJburg
geweest. Zo heb ik ook zuster
Andrée-Julienne leren kennen.
Behalve met Rob Polet heb ik
met Mauricia vaak gesproken
over mijn verlangen om katholiek
te worden. Niet dat ze mij aan-
moedigde, maar juist: ‘zou je dat
wel doen?’ En Rob vroeg mij in

de geest van de ignatiaanse on-
derscheiding: ‘heb je het idee dat
dit jouw weg is?’ Toen het
doopsel dat ik op 11-jarige leeftijd
in de Vergadering had ontvangen
geldig verklaard was, hoefde ik
alleen nog maar gevormd te
worden. Het lag voor de hand dat
Mauricia mijn vormselgetuige zou
zijn.

Soms hadden juist protestanten
meer begrip voor mijn overgang
dan katholieken. Als buiten-
staander zie je de mooie kanten
beter. Toch heb ik de band met
het protestantisme niet helemaal
verbroken, want ik word geregeld
gevraagd in een protestante kerk
te preken, wat ik graag doe. Ik
ken meer mensen die heel be-
wust katholiek zijn geworden
zoals Zeger Polhuijs, die
tenslotte priester is geworden bij
Sant'Egidio. Ik kende hem van
mijn protestantste studenten-
vereniging. Zijn overstap naar de
katholieke kerk maakte destijds
ook indruk op me.

Er waren nog meer kanalen via
welke ik katholiek geworden ben,
zoals de reeds genoemde
Dorothy Day. Ik ben ook bein-
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vloed door priester James Alison,
die is overgestapt van de evan-
gelische naar de katholieke kerk.
Zo ben ik er wel achter gekomen
dat je op heel veel verschillende
manieren katholiek kunt zijn. En
ik kreeg de roomse kerk op een
andere manier te zien, danin
mijn jeugd in Eindhoven. Wat ik
in het Zuiden zag, was een
katholicisme dat wel heel erg uit
gewoonte gedaan werd. Omdat
het er daar nou eenmaal bij
hoort, wordt het vaak minder be-
wust doorleefd. Maar in het
Noorden zijn de katholieken bijna
calvinistisch.

Ik zie heus wel de moeilijke
kanten van de katholieke kerk, ik
heb daar ook wel kritiek op.

Maar dat hiérarchische en
strakke, daar moet je doorheen
kijken. De katholieke liturgie gaat
door de ambtsdragers heen.
Charisma moet geen rol spelen.
In de katholieke mis staat de
preek ook niet centraal. Het
mooie van het katholicisme is dat
er ondanks de strakke structuur
en de vaststaande rituelen heel
veel ruimte is om je geloof
handen en voeten te geven en

‘traag’ je eigen weg gaan. Je
zoekt je weg in het mysterie,
waardoor je langzaam gevormd
wordt.

Heb je nog een boodschap voor
de lezers van De Pelikaan?

Wees niet bang! Er gebeurt heel
veel zorgwekkends en angstaan-
jagends in de wereld. Angst is
een normale en zelfs gezonde
reactie. ‘Wees niet bang’ bete-
kent niet dat je die angst moet
onderdrukken, ontkennen of weg
moet poetsen. ‘Wéés niet bang’
betekent ‘zorg dat je niet met je
angst gaat samenvallen’, ‘word
niet wat je vreest’. Er is altijd
meer dan die angst. Jim Forest,
een christen en vredesactivist,
die begin vorig jaar overleed, zei
het mooi: “De hele maatschappij
wil dat je bang bent. Niet bang
zijn, dat is pas burgerlijk onge-
hoorzaam.”
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Wees blijde nu,
in 't midden van het lijden

Klein-Pasen

Wees blijde nu, in 't midden van het lijden,
verheug u, want gij zijt niet vruchteloos,
de koning komt de vredestad bevrijden
en de woestijn zal bloeien als een roos.

Jeruzalem, verheug u in de vrijheid,

stad van de Heer, die zeer te loven is!
Wij heffen 't hoofd omhoog, o Sion gij zijt
ons aller moeder, stad die boven is.

Jeruzalem, de stad van de belofte,

verwacht een nieuw bestaan van hogerhand.
De Zoon daalt van de Vader uit de hoogte
en maakt de aarde tot zijn vaderland.

Daar zal zijn zegen zich alom verbreiden,
in heel de wereld overvloed van brood.
Zo zal het zijn aan 't einde van de tijden,
de dageraad van God is rozerood.

Die in uw lijden zijt terneergezeten,
leef uw verlosser gretig tegemoet,
want deze tijden zijn U toegemeten,
maar als Hij komt, dan maakt Hij alles goed.
Willem Barnard

Met toestemming van de Interkerkelijke Stichting
voor het Kerklied overgenomen uit het Liedboek
Zingen en bidden in huis en kerk, lied 546.

bv Liedboek, Zoetermeer, 2013.
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Afscheid van diaken Rob Polet

Op 1 februari heeft Rob Polet zijn werkzaamheden voor de Nicolaas-
basiliek beéindigd. Zijn afscheidsbrief drukken wij hiernaast af.

Nadat Rob in 2006-2007 stage had gelopen in de Nicolaaskerk, trad
hij, na het vertrek van diaken Eugéne Brussee, in 2014 aan als
pastoraal werker en niet lang daarna als diaken. Zoals Eric Fennis
dat in zijn toespraak bij Robs afscheid omschreef, speelt de taak van
een diaken zich af op het vlak van het directe pastoraat, het
cursuswerk en de caritas. Daar heeft Rob nog een speelse noot aan
toegevoegd door het organiseren van zeer geslaagde parochiereizen
door Frankrijk, waar hij de deelnemers deskundig rondleidde in
kerken en kathedralen. In het directe pastoraat heeft Rob veel
mensen te woord gestaan — al of niet via de Alpha-cursus — , vooral
diegenen die geinteresseerd waren in het katholieke geloof en erover
dachten katholiek te worden.

De caritas kreeg vorm in de jaarlijkse sinterklaas- en kerstacties en in
het werk voor de voedselbank.

Rob gaat zich nu inzetten voor het ‘Platform Ignatiaanse Spiritualiteit’
door de begeleiding van retraites en geestelijke oefeningen.

Tijdens de receptie in café 'De Kroonprins' ontving Rob namens het
parochiebestuur 3 platenboeken uit de serie La grace d’une cathe-
drale.

Wij wensen Rob een vruchtbare en gelukkige tijd toe.
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BASILIEK VAN DE
H.NICOLAAS

Amsterdam, 3 november 2022

Beste mede-parochianen van de Nicolaashasiliek,

In de Niewwsbrief van dit weekend heeft u de aankondiging door pastoor Eric Fennis kunnen lezen
over de nieuwe weg die ik zal gaan, Vanal | febroar 2023 zal ik gaan werken voor het Platform
Ignatiaanse Spiritualiteit. Ik ben daar aangenomen als medewerker spiritualiteit.

Het Platform maakt deel uit van het Ignatiaans Apostolisch Netwerk (IgnAN) van de jezuieten uit
Nededand en Viaanderen, (higps; i ignatiaanse-spiritualiteil.org

Deze stap betekent dat ik mijn werkzaamheden als diaken voor de Nicolaashasilick zal be@ndigen.
Hoewel ik uitzie naar de uitdaging die voor me ligt, besel ik ook dat ik met de Nicolaasbasiliek en
haar gemeenschap veel achter me laar, Mijn betrokkenheid bij de Nicolaashasilick gaat terug 1ot
2006-2007 toen ik mijn pastorale stage imulling mocht geven binnen de parochie. Dat was onder
begeleiding van pastoor Joop stam en diaken Eugéne Brussee, Toen Eugéne Brussee in 2014 vertrok
uit de Nicolaas werd ik door de bisschop benoemd als zijn opvolger. Daarvoor had ik zes jaar
gewerkt als pastoraal werker in Amsterdam West.

In de afgelopen acht jaar heb ik me mogen inzetten voor de gemeenschap van de basiliek, Een
bijzgondere gemeenschap met heel veel verschillende vormen van spiritualiteit, gedrevenheid en
betrokkenheid op elkaar. Tk ben dankbaar dat ik er deel van mocht uitmaken, en lief en leed met
Jullie heb mogen doormaken, Dankbaar ook voor de goede samenwerking met collega’s, de laatste
jaren heel prettig met pastoor Eric Fennis,

Dat ik nu voor een andere pastorale functie kies is dan ook niet ingegeven door een verlangen weg te
gaan. Wel door een verlangen om ergens anders verder te gaan. Zoals sommigen van julliec weten
heb ik de laatste jaren enkele opleidingen mogen volgen bij de Jezuieten in de Izgnataanse geestelijke
hegeleiding, Ik vond die opleidingen heel verrijkend voor mijn eigen geloofsleven en heb er heel veel
geleerd voor mijn pastorale werk hinnen en buiten de parochie. Toen ik gevraagd werd

te solliciteren voor een functie bij het Platform, zag ik daarin een voor de hand liggende weg voor
mij binnen de Kerk. [k zal in de nieuwe functie worden ingezet in de begeleiding van personen (hij
retraites en in de Geestelijke Oefeningen), en van gemeenschappen (in de

'Gemeenschappelijke onderscheiding'). Er is zoveel vraag naar deze vorm van begeleiding dat het
Platform een extra kracht goed kan gebruiken. Ik zal zowel binnen het bisdom van Haarlem-
Amsterdam, als daarbuiten gaan werken,

De komende maanden zal ik me nog van harte inzetten voor de parochie, De afronding van het
Nicolaasjaar in december is daarbinnen cen mooi project waar ik samen met vrijwilligers iets moois
van hoop te maken. U kunt daarover lezen in het Nicolaasjaarbulletin dat bij de Nieuwsbriel is
hijgevoegd, De komende maanden zullen ook in het teken komen te staan van alscheid en afronding
van werkzaamheden, Gelukkig is daar wat tijd voor. Ook om persoonlijk afscheid van velen van
Jullie te nemen.

Mocht u willen reageren naar mij persoonlijk dan kan dat uiteraard per mail of telefoon. Helaas
ben ik daarvoor dit weekend niet goed bereikhaar omdat ik een paar dagen in het buitenland ben.
Maar vanal dinsdag ben ik er weer.

Ondertussen groet ik jullie hareelijk,
Roly Polet

PASEN 2023
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Adieu kleine zusters

Het onderstaande is met toestemming ontleend aan het interview van
Stijn Fens met zuster Mauricia, gepubliceerd in Trouw van 14 januari

jil.

In 1952 kwamen ze naar Amster-
dam. Aanvankelijk werkten de
zusters in fabrieken, naar het
voorbeeld van de priester-
arbeiders in Frankrijk. Ze
woonden op een woonboot in de
Jordaan. Er kwamen hippies
naast hen wonen. Toen dachten
ze: als we de hele dag op de
fabriek gaan werken, missen wij
de ontmoeting met al deze
jongeren. Ze gingen ‘s ochtends
parttime werken en ‘s middags
gingen ze naar het Vondelpark
om de jongeren te ontmoeten.
Zelf komt zuster Mauricia Oggier
(72) uit Zwitserland. “Het reli-
gieuze leven heeft me altijd aan-
getrokken. Ik wilde geen
superactief religieus leven leiden,
maar ook niet in een slotklooster
wonen. |k vond niet wat ik wilde.
Bij toeval heb ik de Kleine
Zusters van Jezus ontmoet in
Zuid-Frankrijk en dat heeft me
diep geraakt. Ik wist: dit is het.”

Ze trad in 1974 in en kwam acht
jaar later naar Amsterdam.

Een jaar of tien geleden vroeg de
pastoor die IJburg onder zich had
aan de zusters naar de nieuwe
wijk te komen. Misschien is
IJburg een soort woestijn van
deze tijd, dacht hij. Zuster Mauri-
cia: “Het is niet een gemakkelijke
wijk om je als kerk te laten
gelden. Niet dat de mensen anti-
geloof zijn, maar er zijn hier
zoveel andere dingen waarmee
ze bezig zijn.”

De zusters betrokken een
huurappartement midden op
IJburg, vlak bij de Vomar, tegen-
over de fietsenmaker. Aanvanke-
lijk had Mauricia geen idee hoe
ze met de buurtbewoners in con-
tact moest komen. Ze besloot
gewoon maar door de buurt te
gaan lopen. “We werden met
open armen ontvangen. Door de
buren, door iedereen.

20
DE PELIKAAN e



De mensen vroegen verbaasd:
zijn jullie nonnen? Bestaat dat
nog? Wat is dat dan? Mogen we
langskomen? Natuurlijk mocht
dat. Een buurvrouw vroeg: ‘Ko-
men jullie ons bekeren?’ Maar ze
had al snel door dat dit niet de
bedoeling was en al snel werden
we vrienden.”

Loop met zuster Mauricia over
straat en wat blijkt: ze wordt om
de haverklap herkend.Om de
paar minuten gaat er ergens een
arm groetend omhoog. Zuster
Mauricia gaat even op bezoek bij
Jeske Rutgers die de zusters

leerden kennen bij Set, een
woongemeenschap op |Jburg
waar Nederlandse studenten en
jonge statushouders samen-
leven. Ook daar sloten de zusters
aan. Jeske: “Ze kwamen mee-
eten en luisteren zonder check-
list. Precies zoals wij met de
statushouders omgaan. lk denk
dat iedere wijk zulke zusters kan
gebruiken. Mensen bij wie
iedereen welkom is, zonder dat
ze je willen veranderen.”
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Een parochie in Rome

door Liduine Reuser

Een redactielid woont sinds januari dit jaar in Rome en zocht daar

aansluiting bij een parochie.

Monteverde heet de wijk waar ik
woon. Hier ging ik op zoek naar
een parochie.

In een app, die 'DinDonDan' heet
(zo spreken blijkbaar Italiaanse
klokken) zijn op een kaart van
Italié alle kerken aangegeven en
als je op een ervan klikt zie je
een overzicht wanneer de missen
zijn. De dichtstbijzijnde kerk is de
kerk van de Transfiguratie
(Trasfigurazione di Nostro
Signore Gesu Cristo). Volgens
DinDonDan zijn er elke dag 2
missen en op zondag 5, en dan
nog elke avond vespers. En dat
in een heel gewone parochiekerk
in een woonwijk!

Ik ging er op een zondag naar de
hoogmis van 11.30. Op het plein
voor de kerk gezinnen met
kinderen. Mensen met instru-
menten kwamen de kerk uit. Had
ik me soms vergist en was de
hoogmis om 10 uur geweest?
Om 11.30 begon er ook een mis.
De kerk was matig bezet. Er was
een voorzanger die niet al te best

zong. Al met al niet de ervaring
van ltaliaans parochieleven die ik
dacht te vinden.

Na afloop sprak ik met de kos-
teres. Ja, ik was inderdaad in de
hoogmis geweest. En de mis er-
voor dan, om 10 uur? Dat was de
kindermis. Aha! Daar gaan de
gezinnen dus naar toe.

We spraken ook over het koor, ik
vroeg of dat er was? Nee, helaas
is er geen koor meer, zei ze.
Vroeger wel. Ze zei nog iets in de
trant van "het is niet meer zoals
vroeger, het is allemaal minder".
Deze vrouw had ik zien schoon-
maken toen ik op een
doordeweekse middag de kerk
binnenliep, en in deze mis was
ze ook alles aan het regelen. Ze
is dus iemand die zich met hart
en ziel inzet voor de Kerk. Maar
in haar woorden en ook in de uit-
voering van de mis en de deel-
name van het kerkvolk proefde ik
toch een mismoedigheid die het
kerkleven in Nederland ook vaak
kenmerkt.
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De zondag daarop had ik daar
naar de kindermis/gezinsviering
kunnen gaan, maar ik koos er-
voor om een andere kerk te
'‘proberen’. Een eindje verderop,
20 minuten lopen van mijn huis,
is de volgende parochiekerk: de
Coromoto (Nostra Signora di
Coromoto). Ik had op DinDonDan
gekeken en op Internet, het leek
mij een actieve parochie met 3
missen per dag door de week en
7 (!) op zondag. lk ging er ook
naar de hoogmis van 11 uur. Het
is een grote, post-conciliaire kerk
(een kerk gebouwd na het 2e
Vaticaans concilie, die één altaar

heeft waarbij de priester naar het
volk gekeerd staat, dus geen
altaar meer waar de 'oude' mis
gevierd werd).

De kerk heeft een kubusvorm.
Het altaar is in een hoek van de
kubus waardoor de kerkgangers
op banken in een halve kring om
het altaar zitten.

De kerk zat goed vol, en het
voelde eigenlijk meteen goed. Ik
voelde me welkom. Ik weet niet
goed waarom, niemand ver-
welkomde me speciaal of zei iets,
ik denk dat het komt omdat
iedereen deed alsof ik er gewoon
was zoals altijd. Een vriendelijke
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blik, een kort knikje, meer niet.
Maar er was een koortje, met
orgel en gitaar. Niet heel goed
maar ze zongen met overgave,
makkelijk in het gehoor liggende
liedjes. En het volk zong goed
mee. De priester maakte tijdens
de preek echt contact met de
mensen, hij leunde met een elle-
boog op de lezenaar en sprak
alsof hij naast je aan de bar
stond. Het was goed verstaan-
baar bovendien!

Na de mis maakte ik een praatje
met hem. Nee, ik hoefde me niet
officieel in te schrijven als paro-
chiaan, en als ik mee wilde

zingen in het koor moet ik er
maar gewoon bij gaan. Het gaat
allemaal niet zo officieel. "Want
we zijn geen Duitsers", zei hij. En
passant stelde hij me als nieuwe
parochiaan voor aan deze en
gene die toevallig langs liepen.
En of ik naar het feest kwam?
Het feestgedruis was mij ook al
opgevallen: het was de zondag
van Carnaval en op het terrein
van de kerk was het feest. Rond-
om de kerk zijn speel- en sport-
pleinen waarop druk werd ge-
sport, gespeeld, gegeten en ge-
dronken. Het was vol met kinde-
ren, er was een voetbaltoernooi
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A

4|
en jong en oud vermaakte zich.
Ik moest lachen om het vele
eten, dat voornamelijk uit vlees
bestond, en ik dacht aan het
artikel dat ik vlak ervoor had
gelezen in het ND, met de titel:
"Een kerk die een barbecue met
vlees organiseert? Dat kan echt
niet meer". Dat zul je hier toch
niet zo snel in de krant zien
staan.

Ik zing in het koor dat oefent voor
aanvang van de mis van 11 uur.
Op dat moment is er een andere
mis bezig, de familiemis. De eer-

ste keer wist ik niet wat me
overkwam: wat een feest. De
kerk is stampvol, ze hangen
werkelijk met de benen buiten.
De voorste helft van de kerk is
gevuld met honderden kinderen,
de rest met (groot)ouders, en
laatkomers moeten staan. Alles
is wel op kinderen gericht, maar
toch is het een gewone, devote
mis voor iedereen, het is niet
gemaakt of geforceerd, maar de
echte vreugde van het evangelie
staat centraal én is voelbaar!
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Colofon en verantwoording

De Pelikaan is het parochieblad van de Basiliek van de H. Nicolaas en de
Jozefkerk te Amsterdam. Het verschijnt vier keer per jaar.

Mail: redactie@nicolaas-parochie.nl

Redactie: Olof Bekedam, Dike Boomgaardt, Bert van den Bosch, Eric
Fennis, Ineke Raps, Liduine Reuser, Wim Sosef.

Vormgeving: Liduine Reuser. Basisvormgeving: Impulsar. ©2023

Voorplaat (détail) en p.2: Jan van Scorel, de intocht van Christus in
Jerusalem, ca. 1526, Centraal museum, Utrecht.

p.5: Duccio, de genezing van de blindgeborene, ca. 1310, National
gallery, Londen.

p. 6-7-9 kindertekeningen op de besproken tentoonstelling.
p.8 Edith Brick tijdens de opening van de tentoonstelling.

p.17: Masaccio, de H Drieéenheid, ca. 1425, Basilica di Santa Maria
Novella, Florence.

p. 23-25: Coromotokerk, via dei Colli Portuensi, Roma, foto's Liduine
Reuser.

p. 28 (achterpagina): Pericle Fazzini, "La Resurrezione", 1969-1970,
Aula Paulus VI.
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Basiliek van de
H. Nicolaas

Kerk:
Prins Hendrikkade 73,
1012 AD Amsterdam (t/o CS).

Pastoraat:

pastoor drs. Eric Fennis,

tel.: 06 54 60 13 18,
efennis@bisdomhaarlem-amsterdam.nl
Kerksecretariaat:

Telefonisch ma,di,wo,zat
10.00-12.00 u: 020 330 78 12
info@nicolaas-parochie.nl /
www.nicolaas-parochie.nl

Bank: NL 78 INGB 0002 1083 66
t.n.v. Parochie H. Nicolaas

BASILIEK VAN D€
H.NICOLAAS

Jozefkerk

Kerk:
Kalverstraat 58,
1012 PG Amsterdam

Pastoraat:

parochie-vicaris Aad van Ruiten sss.
Pastorie:

Nieuwezijds Voorburgwal 293,

1012 RL Amsterdam

tel.: 020 623 18 89

Bank: NL 10 INGB 0000 3123 74
t.n.v. Parochie H. Nicolaas
0.v.v. HH. Petrus en Pauluskerk

RK KERK VAN
DE H.JOZEF
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Opstanding

Een deel van "La Resurrezione", de enorme bronzen sculptuur
van 20 meter breed die een hele wand van de Paulus VI aula
in Rome siert.



