Voor leden en bezoekers van de Nicolaasparochie.

De Sluis is een vrijwilligersorganisatie voor (ex-) gedetineerden en hun verwanten. De Sluis steunt
hen tijdens en na detentie. In het JCZ (Justitieel Complex Zaanstad) zijn we actief met
Kledinguitgifte, Individueel bezoek, Vader & Kind bezoeken en trainingen. De Sluis ondersteunt het
Justitiepastoraat met vrijwilligers bij de vieringen, Alpha cursus en speciale activiteiten rondom
feestdagen.

Onlangs op een zondagmorgen vertelde een vrijwilliger bij De Sluis. “Ik was vanmorgen al om 6
uur op”. “Er kwam iemand vrij uit de bajes en ik moest hem op tijd op Schiphol zien te krijgen.
Een aardige jongen trouwens, dat kun je ook anders treffen”.

‘Wat goed dat De Sluis er is’, vervolgde hij enthousiast! “Wat De Sluis doet is zo belangrijk! Neem
alleen al deze jongen. Hoe had hij anders op tijd zijn vliegtuig naar Aruba moeten halen?’

En dat is een terechte vraag en dit toont precies het belang van het werk, dat De Sluis doet. Onze
vrijwilligers, begeleid door onze beroepskrachten, springen in waar er een beroep op hen wordt
gedaan. In principe had een casemanager van de inrichting dit vervoer moeten regelen, maar dat
was dit keer om de één of andere reden fout gelopen. En dan weet men in de JC Zaanstad, dat De
Sluis er is. Soms komt er een man vrij, die eenmaal buiten nergens naar toe kan. Dan regelt onze
directeur Irinda een paar overnachtingen in een goedkoop nachtpension. Zo krijgt hij wat tijd om
zijn zaakjes zoveel mogelijk op orde te brengen. Dikwijls is er dan ook een vrijwilliger die klaar
staat om deze persoon met raad en daad terzijde te staan.

Helpen waar geen helper is, is een goede omschrijving voor veel van het werk van De Sluis.
Bijvoorbeeld de kledinghulp. Nogal eens hebben gedetineerden niet meer kleren bij zich dan die
welke ze aanhadden bij de arrestatie. Geweldig is het om ze dan een warme trui, een dikke jas en
een extra broek te kunnen geven. Zo’n eerste contact leidt dikwijls weer tot andere ontmoetingen.
Ook de vaderschapstraining, gegeven door medewerker Cora en enkele vrijwilligers, is een mooi
voorbeeld. Vaak heeft het de deelnemende mannen zelf ontbroken aan een betrokken vader of zijn
ze opgevoed in een ronduit onveilige omgeving. Hier vrijuit met elkaar ervaringen over te kunnen
delen, ook over hoe het anders kan, is voor hen een diepingrijpende en hoopgevende ervaring.

Gevangenen zijn mensen die in de marge van de samenleving zijn terecht gekomen. Vrijwel altijd
ten gevolge van eigen misstappen en misdrijven. Dat betekent niet dat zij moeten worden
afgeschreven. Integendeel! De samenleving toont haar menselijkheid juist door mensen steeds weer
nieuwe kansen te geven.

Dat is ook de menselijkheid van het evangelie. Jezus vereenzelvigt zich immers met de gevangenen
als hij zegt: “ik was in de gevangenis en jullie hebben mij bezocht”(Mt. 25, 36).

Aan de gelovigen en bezoekers van de Nicolaasparochie hebben we een bijzonder verzoek. Wij
zouden heel blij zijn met een aantal vrijwilligers uit uw midden die per jaar een aantal kerkdiensten
in de gevangenis willen bijwonen. Gevangenen stellen contact met mensen van buiten die met hen
meeleven altijd enorm op prijs. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen na de mis van 26
november a.s. Ook kunt u bellen of mailen met onze directeur en pastor Irinda De Groen: telefoon:
06 4204 1309, mailadres: irindadegroen@dsgdesluis.nl

Ook zijn wij altijd blij met financiéle steun. Want we zijn voor ons werk geheel afhankelijk van
subsidies en giften. Ons banknummer is: IBAN: NL73 TRIO 0391 0935 09 en onze website:
www.dsgdesluis.nl

Roel Knol, voorzitter bestuur De Sluis. Tel: 06 133 53 229.
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