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‘Even bijpraten’

Soms zeggen we dat dat we ergens als een berg tegenop zien. Dan zien we het niet 
zitten, maar eigenlijk staat het vaak ook niet in verhouding. 
Als we dan die berg toch maar beklimmen en er ook voor gaan, kan het ook 
meevallen. Boven komen kost soms moeite, maar kan ook onze ogen openen. En 
alles overziend kunnen we dan denken ‘was dát het nou?’ 

In het evangelie van deze zondag beklimt Jezus met zijn leerlingen de berg Tabor, 
Abraham in de eerste lezing met een onbestemd gevoel de berg bij Moria. Op Goede 
Vrijdag beklimt Jezus de berg Golgotha. Jezus weet dat Hij niet gespaard zal 
worden, zoals Isaak bij Abraham. Hij zou er als een berg tegenop kunnen zien. Als 
Jezus de Tabor beklimt ziet Hij alles in het juiste perspectief. Tabor is het symbool 
van uitzicht. De klim is voorbij. Van bovenaf lijken zorgen en angst maar klein. Voor 
de leerlingen die meeklommen, verandert ook het perspectief. 

Jezus is niet alleen de Mensenzoon die aankondigt dat Hij moet lijden en sterven. Hij 
toont ook zijn heerlijkheid, zo staat er. Een soort preview van Pasen, de verrijzenis. 

Bovenop de berg zie je niet de dood maar het leven, hoezeer je er ook tegenop kunt 
zien. Jezus is teken van hoop en die hoop doet leven. Hij toont het uitzicht over ons 
leven. 

Met Hem op de berg ben je niet meer alleen met je zorgen. Hij slaat als het ware zijn 
arm om je heen en laat je voelen dat geen enkele situatie uitzichtloos is. 

Dat is wat we ook telkens vieren als we samenkomen rond de Eucharistie. We zijn 
met Jezus op de berg, waar een tafel klaarstaat. 

Hier op de berg toont Hij zichzelf en geeft Hij zichzelf, zijn Lichaam en Bloed, biedt 
Hij ons leven, uitzicht en hoop! 

Laat dat, op weg naar Pasen, ons houvast zijn!
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Vastenactie

Met het begin van de Veertigdagentijd start ook de Vastenactie die dit jaar in het 
teken staat van meer toekomstkansen voor kinderen in Cambodja. De 
leefomstandigheden daar verbeteren langzaam. Kinderen kunnen nieuwe kansen 
echter pas benutten als ze kennis, vaardigheden en diploma’s hebben. Beter 
onderwijs is dus noodzakelijk. Via de Vastenactie wordt daar aan gewerkt, maar ook 
aan het ondersteunen van familieprogramma’s en het ondersteunen van families met 
een microkrediet wat ze kunnen gebruiken om een bedrijfje te starten en 
zelfredzaam te worden. Op alle zondagen van de Veertigdagentijd wordt voor deze 
actie een deurcollecte gehouden.     

Hartelijke groet,

 

Pastoor-deken Eric Fennis
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Afscheid Hans Mensink

 

Dit weekend bereikte ons het droeve bericht dat Hans Mensink is overleden.

Hans lag al enkele weken in het ziekenhuis en een geslaagde operatie (nieuwe 
hartklep) en een redelijk herstel lagen in het vooruitzicht. Het ging alsnog mis en 
Hans heeft het helaas niet gered.

 

In Hans verliest de Nicolaasgemeenschap een zeer betrokken bestuurslid, adviseur 
en hartelijke mens. Hij was enorm met de Nicolaas verbonden en voelde zich er zeer 
verantwoordelijk voor. Als ras Amsterdammer had hij het hart op de tong, waardoor je 
precies wist wat je aan hem had. Hij kon zeer duidelijk en eerlijk zijn, en tegelijkertijd 
zeer warm en attent. Hans was ook een zeer gelovig mens die dankbaar was voor 
zijn leven, na de nodige uitdagingen voor wat betreft zijn gezondheid.

Iedere zondag liep hij steevast voor de mis naar de Mariakapel om daar een kaarsje 
te branden uit dankbaarheid, maar ook voor zijn familie en vrienden. We zullen hem 
bijzonder missen. Maar we wensen hem alle rust en vrede toe in het huis van zijn 
hemelse Vader, dankbaar voor wat hij voor zovelen heeft betekend.

 

De afscheidsviering voor Hans is op zaterdag 24 februari a.s. in de Nicolaasbasiliek 
in Amsterdam. De viering begint om 11.30 uur. Hans wordt in besloten kring 
begraven op de R.K. Begraafplaats St. Barbara, eveneens te Amsterdam.
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Kinderen
Wie heeft er iets met het opzoeken van stilte gedaan? Hoe vond je dat?
Je bent welkom as zondag om 10:30 in de Joop Stam zaal. 

Overige informatie

Openingstijden Nicolaasbasiliek (Open Basiliek)
Van maandag t//m zaterdag: 12:00 – 15:00 uur.

QR-code  (voor donaties)

Overzicht Vieringen

Maandag t/m zaterdag: 12:30 uur eucharistieviering 
Woensdag: aansluitend aan de mis is er Uitstelling van het H. 
Sacrament en Rozenkransgebed.
Zondag: 10:30 uur: eucharistieviering (livestream)

Gregoriaans Vespers
Zondag 25 februari 17.00u: Vespers van de tweede Zondag van de Veertigdagentijd, 
o.l.v. Rens Tienstra.
Zondag 3 maart 17.00u: Vespers van de derde Zondag van de Veertigdagentijd, 
o.l.v. Laine Tabora.
Info: www.gregoriaanskoor.nl

Celebrant zondag 25 februari: Pater Jan Stuyt SJ

Celebrant zondag 3 maart: Pastoor Eric Fennis
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Liturgische Muziek 

TWEEDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD

Zaterdag 24 februari 17.00 uur   Cappella Nicolai

Prevent us, O Lord Byrd
Responses: Amner
Hymn: Audi Benigne Conditor
Psalm 116
Responses: Barnard
Hear, O Lord Amner|
Hymn: Christ, whose glory fills the skies RATISBON

 

Zondag 25 februari 10.30               Basilica Consort

Mass in G Rheinberger
Meditabor in mandatis tuis Rheinberger
Tantum Ergo Reger
Intellige clamorem meum Isaac

 

Livestream Heilige Mis

De zondagsvieringen worden via livestream op Nicolaas TV uitgezonden.

De streams zijn ten behoeve van mensen die niet bij de mis kunnen zijn. Indien u 
niet in beeld wilt komen, kunt u plaatsnemen op de bidstoelen in de linker zijbeuk van 
de kerk.

Internet streaming of the Mass

Please note that our church service on Sunday is livestreamed in Nicolaas TV.

The separate chairs in the left aisle will remain out of view of the cameras.  
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